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Beeld	omslag:	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				Emily	Faiz		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					2H2	
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Het	Poëzieproject	is	een	jaarlijks	terugkerend	festival	voor	alle	

tweedeklassers	van	het	vmbo,	havo	én	vwo	van	het	

Calandlyceum.	

	

In	de	voorbereidende	week	zijn	er	lessen	waarin	de	leerlingen	

van	Dichters	in	de	Klas	leren	over	poëzie.	Wat	is	een	metafoor?	

En	hoe	gebruik	je	beeldspraak	om	over	je	eigen	leven	te	

vertellen?	Het	resultaat	van	deze	lessen	is	een	eigen	gedicht.	In	

de	lessen	Beeldend	werken	de	leerlingen	vervolgens	in	twee	of	

drie	dimensies	aan	een	beeld	bij	hun	gedicht.	Tot	slot	wordt	

tijdens	lessen	Drama	geoefend	in	voordragen	en	presenteren.	

	

Het	hoogtepunt	is	de	Poëzie	Revue	in	de	Meervaart	(bij	ons	om	

de	hoek!)	georganiseerd	door	de	School	der	Poëzie.	Per	klas	

mogen	de	beste	zes	leerlingen	hun	gedicht	voorlezen	voor	al	

hun	jaargenoten.	Machtig	spannend,	natuurlijk!	De	show	is	

compleet	met	muzikale	omlijsting,	een	wervelende	presentator	

en	optredens	van	breakdance-collectief	Ish.	Aan	het	einde	

wordt	door	de	jury,	waaronder	de	winnende	leerling	van	vorig	

jaar,	de	prijzen	uitgereikt.	

	

De	gedichten	zijn	verbazend	openhartig,	vaak	vertederend	en	

soms	ronduit	ontroerend.	Het	mooiste	is	dat	de	kinderen	veelal	

zelf	niet	door	lijken	te	hebben	hoe	mooi	hun	eigen	gedichten	

zijn!	Er	is	veel	talent	en	creativiteit	bij	onze	leerlingen,	en	het	is	

prachtig	om	ze	te	zien	hoe	ze	dat	langzaamaan	met	elkaar	

ontdekken.	
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POEZIEREVUE	I	

30	oktober	2017,	11.00	uur	

2VG1	

2T2	

2T3	

2TS1	

2THQ	

2H2	
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HERFST	

	

Vaak	verander	ik	

Als	de	tijd	erop	aankomt	laat	ik	los	

Ik	laat	dingen	vallen	en	vallen	

	

Ik	laat	het	soms	regenen	

Ik	laat	het	soms	schijnen	

Ik	verander	vaak	

	

Ik	heb	bomen	met	rode	bladeren	

Die	er	langzaam	vanaf	vallen	

En	vallen	

	

De	bomen	hebben	oorlog	met	de	wind	

Langzaam	verdwijnt	het	groene	

En	komt	het	kale	in	zicht	

	

Ceyda	Ekin,	2THQ	 1e	Prijs		
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NOOIT		HETZELFDE	

	

Mezelf	nooit	hetzelfde	

Nooit	gelijk	net	de	sterren	

Je	hebt	zwart	en	wit	

rond	en	plat	van	de	gamma	

krullend	haar	of	kaal	

Dik	net	een	spaghettisliert	

Zwemmen	als	een	vogel	

Vliegen	als	een	vis	

	

Moad	Elghouchi,	2H2	 2e	Prijs	
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LEEUWEN	

	

Wij	zijn	leeuwen	

strevend	naar	kracht	en	liefde	

We	blijven	maar	zoeken	naar	macht	

Andere	leeuwen	denken	dat	we	boffen	

Maar	van	binnen	ontploffen	we	

van	alle	jaloezie	en	woede	

Langzaam	gaan	we	dood	

We	geven	iedereen	een	slag	

Want	dat	is	alles	wat	we	weten		

	

Insaurah	Jayda	Feliksdal,	2T2		 3e	Prijs		
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OGEN		VAN		ANGST	

	

Bedrogen	ogen	

Mijn	bedrogen	ogen	

Mijn	ogen	van	angst	en	wanhoop	

Mijn	gedachten	vol	met	licht	en	hoop	

Maar	mijn	ogen	verdragen	de	pijn	

Plotseling	uit	mijn	ogen	een	rivier	van	tranen	

Mijn	weerspiegeling	in	het	water	

Wat	zijn	mijn	ogen	daar?	

Een	wezen	

Een	wezen	van	ANGST	

	

Green	Huang,	2VG1	 Eervolle	vermelding	
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GEVOELENS	

	

Wij	zijn	geheimen	

Lucht	is	wie	ik	ben	

Mijn	geheim	is	lucht	

Lucht	is	wat	geheim	weet	

Lucht	is	hoe	ik	mij	voel	

Voel	jij	mijn	geheim?	

Zie	je	mij	in	de	lucht?	

Voel	wat	ik	voel	en	vlieg	met	me	mee	

Ik	voel	iets,	maar	ik	weet	niet	wat	ik	voel	

Ik	voel	gevoelens,	wat	zijn	gevoelens?	

Gevoelens	zijn	levend,	ik	zie	ze	niet!	

Is	mijn	gevoel	verlegen?	Is	mijn	gevoel	hopeloos?	

Mijn	gevoel	is	een	geheim,	wat	voelt	mijn	geheim.	

	

Khaoula	Issmaïli,	2T3	 Eervolle	vermelding	
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Wij,	ik,	jullie	

	

Wij	zijn	samen	

Wij	zien	samen	

Wij	eten	samen	

Wij	drinken	vuur	

Wij	horen	samen	

Wij	ademen	lucht	

Ik	ben	ik	

Jullie	zijn	jullie	

Wij	zijn	samen	

Als	ik	donker	ben	

zijn	jullie	mijn	licht	

	

Lina	Kossih,	2TS1	 Eervolle	vermelding	
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POEZIEREVUE	II	

30	oktober	2017,	14.00	uur	

2HVQ	

2T1	

2HS	

2VZ1	

2VG2	

2H1	
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REGEN	

	

Zonder	mij	

Zonder	mij	is	er	geen	leven	

Zonder	mij	groeit	er	niets	

	

Mijn	druppels	zijn	klein	als	kleine	letters	

Door	mij	is	er	de	rivier	

Een	rivier	van	water	

Er	is	onderwaterleven	

Ik	ben	niet	alleen	

	

Donder	en	bliksem	zijn	met	mij	

Ik	geef	licht	

Ik	heb	geen	vleugels	nodig	om	te	vliegen	

De	wind	stuurt	mij	

De	wind	is	mijn	beste	vriend	
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Ik	val	hard	

Ik	val	hard	op	de	mens	

Ik	val	hard	op	de	mens	en	op	de		grond	

Ik	val	hard	op	de	mens,	de	grond	en	de	dieren	

Ik	val	

Ik	val	op	alles	

	

Want	ik	maak	leven	

En	ik	maak	niets	

	

Ik	ben	gemaakt	

Zoals	jij	

	

Imran	Kaouch,	2H1		 1e	Prijs	
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BREIN	VERRAAD	

	

Waarheid…	die	zich	verstopt	onder	een	laken	van	leugens	

Standaard…	wat	we	denken	niet	te	zijn	

Brein…dat	elk	een	verstopte	basis	heeft	geprogrammeerd	

Zoveel…dat	is	zo	weinig	dit	

Leeg…is	de	wereld	zonder	leugens	

Vallen…in	de	oneindige	put	tot	de	verlossende	dood	

Kwijt…zijn	voelt	erger	dan	niet	hebben	

Mag…is	de	vermomming	van	moeten	

Vrijheid…de	neppe	gedachten	die	je	vasthoudt	

Illusie…een	grappig	woord	voor	realiteit	

	

Romeo	Erdal,	2VZ1		 2e	Prijs	
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DENKDROOM	

	

Denk	denk	dwaas	dier	

door	door	de	domme	droom	

Zwaai	licht			zwaan	leer	

Waarom	niet		waarom	wel	

Maar	wat	als	ze	gaat?	

Het	kind	met	de	baard	praat	

‘zo	zoet	zo	zoet	zo	goed	zo	doet’	

De	dwaze	droom	die	gaat	maar	door	

Denk	denk	dolle	droom	

Wakker	worden.	Weg	was	wie?	

	

J’leeta	Felter,	2HS	 	 3e	Prijs	



20	
	

	

	



21	
	

DUISTER	

	

Ik	zie	een	duistere	schemer	

Ik	heb	een	donker	gat	in	mijn	hart	

In	mijn	hoofd	is	het	duister	en	donker	

Mijn	ziel	zoekt	naar	vrede	

Mijn	lichaam	wil	oorlog	

Maar	mijn	ziel	bestaat	ook	nog	

Het	is	donker	met	een	klein	licht	

Dat	kleine	licht	verbetert	mijn	slechte	zicht	

Dat	kleine	licht	is	het	begin	van	vrede	

Mijn	ziel	en	mijn	lichaam	zijn	dan	gelijk	in	wil	

	

Ali	Berrada,	2VZ2	 	 Eervolle	vermelding	
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BREINNET	

	

Ik	laat	mijn	pen	schrijven	

Mijn	hersens	kraken	

Gaten	graven	en	de	woorden	lopen	

Het	begint	met	letters,	de	letters	vormen	woorden	

De	woorden	vormen	zinnen	die	een	gedicht	vormen	

Deze	regels	kun	je	zien	als	losse	delen	maar	het	is	een	geheel	

Alleen	als	je	het	als	een	geheel	ziet,	leer	je	het	te	begrijpen	

Dit	gedicht	is	niet	zomaar	een	mengeling	van	woorden	

Het	is	het	net	vol	met	woorden	die	mijn	hersens	vormen	

Het	breinnet	

	

Assim	Bagga,	2HVQ	 Eervolle	vermelding	
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WONDERLAND	

	

Laat	de	wereld	maar	wonen	in	wonderland		

en	vliegen	in	de	wildernis	

	

laat	de	woede	vliegen	en	waag	het	niet	

om	een	wapen	te	pakken	

	

laat	de	welp	wiegen	in	de	wolken	en	slapen	

in	de	wildernis	

	

laat	de	welp	wennen	in	wonderland	en	de	wereld	

wennen	in	het	wild	

	

laat	je	woede	wegvliegen	

	

Anass	Baddoui,	2T1	 Eervolle	vermelding	
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Calandlyceum,	Pieter	Calandlaan	182,	1068	NT		Amsterdam	


